
 

 

 

 

 

   43e jaargang nr. 10 

   juni juli 2024 

   

 

 Agenda erediensten  

 

 

 juni 2024 

 

02 Ds. I.A. Padmos  Kaag 

 

09 Ds. C. (Connie) Karsten Zeist 

 

16 Dhr. C. van Vliet  Rijnsburg 

 

23 Ds. N.K. Mos  Hoenderloo 

 

30 Ds. Chr. De Jonge  Leiden 

 

 juli 2024 

 

07 Dhr. F.H. Wichers  Vriezenveen 

 

14 Ds. I.A. Padmos  Kaag 

 

21 Pastor R. de Boer  Valkenburg 

 

28 Liturgiecommissie 

 Vesperdienst, 16,00 uur 

 

 augustus 2024 

 

04  Ds. D. Kruijt  Arnhem 

 

 

 



Maandagenda 

 

02 juni        Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk 

                       Actie Drop je dopje 

03 juni           Vergadering Moderamen  

10 juni           Vergadering Kerkenraad 

28 juli            Vesper, aanvang 16.00 uur                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Redactie Abonnementen (incl. internet) 

Mariet Jonker        tel. 4072565 Postjaarabonnement € 28,50 

Edith den Otter      tel. 4022244 Jaarabonnement € 17,50 

Liesbeth Visser       tel. 4026468 Internetjaarabonnement € 7,50 

Thea Sterk             tel: 4073711 Verzoeken toezending 

  digitaal maandblad 

e-mail kopijadres keeslies@msn.com 

kopijderank@gmail.com 

Uiterste inleverdatum               
kopij maandblad augustus 2024                  
maandag 15 juli                  
vóór18.00 uur naar: 

kopijderank@gmail.com  

emdotter@xs4all.nl 

jonker49@ziggo.nl 

sterkethea@casema.nl 

liesbethvisser48@gmail.com 

Distributie                        
Mieneke Leendertse                                                  

tel: 06-34311363 

                                                                               
 

Redactieadres                
Liesbeth Visser       tel. 4026468        

Vormgeving en opmaak       
jennyroodenrijs@gmail.com               

tel: 06-12588169 

 

 

 

 

mailto:kopijderank@gmail.com
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Gedicht 

 

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 

verlegt de grens van water en van zand.  

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 

dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 

Soms lijkt het of de wereld is vergaan, 

geen hand voor ogen en geen weg te gaan. 

Je valt en bent te moe om op te staan. 

De toekomst lijkt niet langer te bestaan. 

Je kunt niet verder met je ogen dicht. 

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht! 

Wie zich verliest in droefheid en gemis, 

vergeet wat was en bleef en komt en is. 

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 

geloof in “ooit is alles héél en goed”. 

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 

Er is nieuw leven aan de overkant.                                                        

                    

André F. Troost 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e8f2b0ba34&e=0e06cbde3b
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Van de Redactie 

 

De zomer staat weer voor de deur, tijd om erop uit te gaan of thuis 

genieten van zee, strand of duinen. 

We wensen jullie allemaal een mooie zomertijd en Ontvang de 

zegen van God voor vandaag. 

(zie gebed aan het eind van dit maandblad )  

 

 

Ter overweging __________________________________________ 

 

Op het veldje achter de Stal op de Kaag staat een labyrint. Degenen 

onder u die de Openluchtviering op Pinksteren hebben 

meegemaakt, hebben het kunnen zien. Een labyrint is geen 

doolhof. Een doolhof heeft hoge heggen: je hebt geen idee welke 

kant je op moet. Als je een labyrint oploopt, zie je waar je naartoe 

moet: het midden. Je loopt erin en volgt gewoon het pad, je kunt 

maar één kant op. Altijd kom je uit in het hart, het midden. 

Het labyrint is een metafoor voor het levenspad, je levensreis. Je 

begint er op te lopen en volgt gewoon het pad. Soms maakt het een 

omweg en moet je een stuk terug. Het ene moment lijkt het veel 

langer te duren dan je denkt. Op een ander moment gaat het 

verrassend snel. Hoe je pad loopt is niet voorspelbaar. En welke 

obstakels kom je tegen onderweg? Als je op deze manier kijkt kun 

je zeggen, dat de heenweg de weg is die je tot nu toe hebt afgelegd. 

Het hart, het midden is het nu. Daar kun je in liefde loslaten wat je 

niet meer dient. Oude ballast die je lang genoeg mee hebt 

gesjouwd. Overtuigingen die je belemmeren. Vanuit dat hart mag je 

iets meenemen voor je toekomst: hoop, verlangen, liefde, 

vertrouwen, moed. De terugweg  

is een reis naar binnen, naar het zelf, om daarna weer naar buiten 

te gaan. Lopen op een labyrint heeft te maken met zoeken naar de 

zin van je leven. Al lopend stilstaan bij jouw bestemming. Een 

zoektocht naar zin en zegen, doel en bestemming.  
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Afbeelding:  

Het labyrint op de vloer van de vroeg gotische kathedraal van 

Chartres (rond 1200).  

De pelgrim moest eerst het labyrint volgen tot aan het midden; van 

hieruit kon hij de prachtige ramen van de kerk bewonderen. 

 

Hieronder volgt een gebed van Anselm Grün met als titel  

‘In het labyrint’:  

 

Goede God, dit labyrint herinnert me aan de vele wegen  
van mijn eigen leven. 

Vaak lijkt mijn leven op een doolhof. Ik weet niet waar de weg  
die ik ga me zal brengen. 

Maar bij al die bochten die ik hier in dit labyrint loop,  
heb ik toch het vertrouwen dat ze me naar het 
middelpunt zullen brengen en vanuit het middelpunt 
weer naar buiten, naar de ruimte. 

Geef mij de hoop dat alle wegen die ik in mijn leven ga,  
me steeds meer naar mijn midden voeren, naar mijn 
ware zelf, naar de innerlijke ruimte van de stilte, 
waar u zelf in mij woont. 

Geef mij het vertrouwen dat alle wegen leiden naar de  
uitgang, naar de ruimte en de vrijheid en mij 
uiteindelijk in uw goddelijk leven brengen. 
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Laat dit labyrint voor ieder die het loopt, worden tot een  
ervaring van zijn eigen leven, dat omgeven is door 
u en waarvan de wegen via alle dwaal- en omwegen 
leiden naar u, die ons heil en ons ware leven bent. 
(Anselm Grün, uit ‘Mein Gebetbuch’) 

 

Vakantie 

Van zaterdag 8 t/m zondag 23 juni ben ik uit het werk. Vervanging 

is geregeld met mijn collega’s. In voorkomende gevallen kunt u zich 

wenden tot de scriba van onze kerkenraad Aaldert Onink (tel. 

4031533). Uiteraard kan het contact ook altijd via de ouderling 

van dienst van de week of een andere ouderling lopen, er is altijd 

wel iemand bereikbaar.  

 

Uit eigen kring___________________________________________ 

 

Jarig 

Er is in de komende maand een bijzondere 

verjaardag te vermelden. Op 30 juni hoopt  

Caty van der Heiden 90 jaar te worden  

(Prins Hendriklaan 1, 2224 XJ Katwijk).  

Vanaf deze plaats wensen wij haar alvast een 

fijne verjaardag toe samen met haar dierbaren.  

Een mooie dag gewenst!  

Met hartelijke groet, Iman Padmos 

 

Bloemengroet 
Na afloop van de dienst zijn de bloemen met een kaartje naar de 

volgende gemeenteleden gegaan, omdat zij een jubileum te vieren 

hadden, omdat zij extra waardering verdienen, of ter 

ondersteuning. 

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar 

• Corrie Vlieland op zondag 21 april 

• Cees Visser op zondag 28 april 

• Geertje de Vreugd op zondag 5 mei 

• Annelien en Leo Montsma op zondag 12 mei.  

 

Met vriendelijke groet,  

Frans Spaink 
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Speciale viering 

 

Verslag Hemelvaartsdag viering in Overduin 

Zoals zoveel jaren werd er ook in de ochtend op deze dag een 

duinwandeling georganiseerd. 

“Dauwtrappen “ is het niet maar voor velen is 9.00 uur toch 

redelijk vroeg. Mooi weer, bijpraten met grotendeels het zelfde 

groepje als andere jaren. 

 

Cocky Freke had weer 

voor een verfrissing 

gezorgd. Daarna naar 

de nieuwe kapel in 

Overduin waar ook 

andere gemeenteleden 

zich hadden gemeld, in 

totaal waren we met 

28 personen, een 

recordaantal.  

 

 

 

De dienst werd verzorgd door Coby van Duijvenboden en  

Mariet Jonker.  

De organist kon er 

om persoonlijke 

reden deze keer 

niet bij zijn. 

Gelukkig waren  

Hans en Corrie 

Vingerling in de 

zaal en werden wij 

creatief 

ondersteund. 

Ook nog met een 

muzikaal 

intermezzo. 

Bedankt Hans. 
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De collecteopbrengst bedroeg € 84,10,  

bestemd voor de mooie kapel van Overduin. 

Daarna nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje 

koffie. 
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Hemelvaartsdag bij De Rank voor de laatste keer.  

Ik zal ook dat missen.         

Rob van Vreedendaal 
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Speciale bijeenkomst 

 

 

 

Op 28 juli wordt er een Vesperviering gehouden in het Pieter 

Groen, verzorgd door de Liturgiecommissie.  

Daarna is er een gezellig samenzijn met en hapje en een drankje. 

 

Van de kerkrentmeesters _____________________________ 

 

De jaarrekening 2023 is door het CCBB beoordeeld en zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

Het verlies is  in het afgelopen jaar verder opgelopen en de 

goedgekeurde begroting 2024 geeft reden tot regelmatig overleg 

met vertegenwoordigers van de PKN.  

Inmiddels is de ANBI link op onze website bijgewerkt met deze 

meest recente versie. 

Henk de Mooij kan benaderd worden voor vragen of de volledige 

versie van deze jaarrekening.  
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Van de Diaconie__________________________________________ 

 

Algemeen 

De jaarrekening 2023 van de diaconie is goed gekeurd door de 

CCBB van de PKN. De classicale colleges voor de behandeling van 

beheerszaken (CCBB) zien toe op de zorg voor de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, 

en classicale vergaderingen.  

 

Collecten voor juni en juli    

  2 juni Hip Helpt Katwijk 

  9 juni Diaconie De Rank 

16 juni Grip op de Knip 

23 juni Wereldiaconaat (KiA) 

30 juni Diaconie De Rank 

  7 juli Diac. Centrum De Bakkerij Leiden 

14 juli Stichting Exodus 

21 juli Diaconie De Rank 

28 juli Vluchtelingenwerk Katwijk 

 

2 juni  Hip Helpt Katwijk 

Wat doet Hip Helpt Katwijk? Samen een wandeling maken, in de 

tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp 

voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om 

ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in 

nood hulp nodig bij iets alledaags. 

Hip Helpt Katwijk zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in 

Katwijk zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen 

voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, 

ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan. 

Zie ook hiphelp.nl/katwijk 

 

 9 juni   Diaconie De Rank 

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. 

Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een 

maandelijkse bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan 

instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen. 
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16 juni Grip op de Knip 

Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’‘ is een vrijwilligersorganisatie 

op het gebied van financiële hulpverlening. We zijn lokaal 

georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en 

persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de 

Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’ de situatie van de mensen 

structureel te verbeteren. Lokaal werken we nauw samen met 

organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen 

herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden.  

Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’ werkt vanuit de christelijke 

traditie. Zij bekommert zich echter om ieder mens in nood, 

ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Zie 

www.gripopdeknipkatwijk.nl 

 

25 juni Werelddiaconaat (KiA) 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren 

werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. 

Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. 

Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt 

Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in 

deze sector aan de slag te gaan. 

Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het 

werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en 

buren.      

Meer lezen: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon 

 

30 juni Diaconie De Rank 

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. 

Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een 

maandelijkse bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan 

instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen. 

 

  7 juli  Diac. Centrum De Bakkerij Leiden 

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude 

Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan 

(arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier 

de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. 

Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern 
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kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie 

Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven 

vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver 

weg, voor korte of langere duur.  

Zie ook www.debakkerijleiden.nl 

 

14 juli  Stichting Exodus 

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de 

criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op 

eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen 

een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun 

leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een 

structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en 

zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit 

kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in 

gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder 

in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineer-

den, ex-gedetineerden en hun familieleden. Zie ook www.exodus.nl 

 

21 juli  Diaconie De Rank 

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. 

Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een 

maandelijkse bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan 

instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen. 

  

28 juli  Vluchtelingenwerk Katwijk 

Vluchtelingenwerk Katwijk richt zich op het geven van hulp aan 

vluchtelingen die zich ik het Katwijkse AZC bevinden. Er is daar 

aandacht voor langlopende hulp, gericht op het verhogen van de 

zelfredzaamheid en het bieden van kansen op het opbouwen van 

een zelfstandig en menswaardig bestaan. Vooral medische zorg en 

onderwijs zijn belangrijke pijlers onder de hulp die wordt geboden. 

 

Opbrengst collectes april 2024 

Hieronder staan de opbrengsten van de kerkdiensten in april 

2024. De giften die werden ontvangen op de bankrekening van de 

diaconie en werden geoormerkt (dus aan een bepaald collectedoel 

toegekend) zijn in het betreffende collectedoel verwerkt.                                                                                            
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Diaconie     

7-apr Terre des Hommes 88,00 

14-apr Diaconie De Rank 82,50 

21-apr Diac. Centrum de Bakkerij, Leiden 42,50 

25-feb Straatpastoraat, Leiden 92,70 

 

Voor de Voedselbank werd in april cash € 50,50 ontvangen en per 

bank € 7,50.  

Voor algemene diaconale taken werd op de bankrekening € 40,00 

ontvangen.  

Hartelijk dank voor alle bijdragen.  

Namens de diaconie, Aaldert Onink 

 

 

Van de PKN _______________________________________________ 

 

Een goddelijk mysterie in je eigen Vinex-tuin 

Alle alarmerende berichten over de 

dramatische afname van 

soortenrijkdom stemmen moedeloos. 

Enthousiast geworden door een boek 

van Renze Borkent, ben ik begonnen 

met mijn eigen safari in de achtertuin. 

Renze Borkent is planoloog en woont in 

een Vinex-wijk in Almere met een tuin 

van 9 bij 6 meter. Behoorlijk doorsnee 

dus. Hoewel de Oostvaardersplassen 

om de hoek liggen, zit hij 

noodgedwongen thuis. Vanwege corona 

zit Nederland in een lockdown. 

Bovendien wordt hij ernstig belemmerd 

door chronische vermoeidheid. Wat hij 

wel kan: in de tuin op een stoel zitten, 

een foto maken, en af en toe wat schrijven. Hij richt zijn blik en 

aandacht op alles wat groeit en krioelt in deze kleine biotoop. En 

het is verrassend wat hij ontdekt. In de twee jaar tijd dat hij een 

soort dagboek bijhoudt, telt hij maar liefst 1230 soorten. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/martin-snaterse/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/martin-snaterse/
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Gelijkenissen 

Borkent schrijft met humor en zelfrelativering. Lichtvoetig en soms 

pijnlijk kwetsbaar reflecteert hij op de verbazingwekkende 

soortenrijkdom in zijn stadstuin. Soms trekt hij wijze lessen uit 

zijn observaties. Van een slapende bij in een bloem leert hij 

onbekommerd te leven. Een meidoorn die niet direct nadat hij 

geplant is gaat bloeien, oefent hem in geduld. Al die voorbeelden 

zijn gelijkenissen van het goede leven. Maar de natuur is er 

natuurlijk niet alleen om wijze lessen uit te leren. Dat is juist de 

kwaliteit van de natuur: die wil niets van je. 

 

Mijn eigen safari 

Enthousiast geworden door zijn boekje, ben ik begonnen met mijn 

eigen safari in de achtertuin. Ook ik woon in een Vinex-wijk met 

dito tuin van postzegelformaat. Ik ben nog maar een paar dagen 

bezig en ontdekte al talloze soorten waar ik nog nooit van gehoord 

had:   
kaneelglasvleugelwants, hoge 

fijnstraal, schorsmarpissa 

en basterdwederik. Of 

beestjes die ik weleens 

gezien had maar nog nooit 

op naam gebracht, zoals de 

grauwe schildwants. En nog 

zo’n ontdekking: hét 

lieveheersbeestje bestaat 

niet. Alleen in ons land 

komen al 60 soorten voor.  

Alle thema’s van het leven zijn in de tuin te vinden 

 

Nederig 

Wees nieuwsgierig naar het kleine, onbeduidende. Het maakt me 

zelf ook klein, letterlijk. Want ik moet door de knieën om al dat 

moois te ontdekken. En ik ontdek dat ik, als ik me verwonder, ook 

nederiger word. Dat is niet min over mezelf denken, maar minder 

aan mezelf denken.  
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Verschil 

Wat stelt één tuintje nou voor, vraag je je misschien af. Voor mij als 

genieter maakt het alle verschil. Alle thema’s van het leven zijn in 

de tuin te vinden. Het gaat over kwetsbaarheid en veerkracht. Het 

gaat over schoonheid en wreedheid. Bij leven hoort ook dood. 

Ecosystemen leven van de dood. Het ene dier is voedsel voor het 

andere. En hoe meer je ontdekt, des te meer besef je dat je weinig 

begrijpt van het leven. 

 

Geen tuin is te klein 

'Het leven is goddelijk 

mysterieus', zo besluit de 

auteur zijn boek. Voor die 

ontdekking is geen tuin te 

klein. Biologen en 

planologen zullen 

onderstrepen dat elk tuintje 

een stapsteen is die 

onmisbaar is in de 

stenenwoestijn van onze 

steden en dorpen. Er zijn 

miljoenen tuinen in ons 

landje die van betekenis 

kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Snaterse 

predikant Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland-

Amersfoort-Noord en voorzitter van Retraitecentrum De Spil 

Renze Borkent: Kleine natuur. De wonderlijke soortenrijkdom 

van een stadstuin. KNNV Uitgeverij. 
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Gebed ______________________________________________________ 

 

 

Ontvang de zegen van God voor 

vandaag 

dat het land ons vrucht mag geven, 

dat de zon ons hart verwarmt, 

dat wij zijn liefde gaan beleven, 

op deze nieuwe dag. 

 

Ontvang de zegen van God voor vannacht: 

dat de sterren ons verlichten, 

dat de rust ons zacht omarmt, 

dat zijn kracht ons op zal richten, 

na elke nieuwe nacht. 

 

Ontvang de zegen van God voor elkaar: 

dat ons hart brandt voor de ander, 

dat ons woord zijn vrede zaait, 

dat het werk van onze handen 

zijn schepping mooier maakt. 

 

Ontvang de zegen van God voor 

vandaag. 
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Roosters 

                                                                                        

         Ouderling                  Diaken  
 

02 juni Kees Visser Cocky Freke 

09 juni Hans Verhoog Lia Tjabringa 

16 juni Rob van Vreedendaal Aaldert Onink  

23 juni Coby van Duijvenboden Martine Petitjean 

30 juni Henk de Mooij Cocky Freke 

07 juli Niek van der Perk Lia Tjabringa 

14 juli Kees Visser Aaldert Onink 

21 juli Coby van Duijvenboden Martine Petitjean 

28 juli Hans Verhoog Cocky Freke 

04 aug Rob van Vreedendaal Lia Tjabringa 

 
 
 
   
Vervoersdienst 

 
 

 

 

 

02 juni Hannie Ouwehand            071-4027357 

09 juni Wim Leendertse               06-20447221 

16 juni Thea Sterk                        071-4073711 

23 juni Mariet Jonker 071-4072565 

30 juni Kees Visser                      071-4026468 

07 juli Niek van der Perk            071-4022649 

14 juli Hannie Ouwehand   071-4027357 

21 juli Wim Leendertse               06 20447221 

28 juli Thea Sterk                        071-4073711 

04 aug Kees Visser                      071-4026468 

 



 

assessor, 

predikant         

Ds. I.A. Padmos                    tel. 06-37431510       

Julianalaan 31, 2159 LC Kaag 

imanpadmos19@gmail.com

preses, 

ouderling

J.P. van Duijvenboden           tel: 06-53577388 

Zeehosplein 73, 2225 MJ Katwijk 

c.westhoek@gmail.com

scriba,    

diaken

A. Onink                                    tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

ouderling, 

voorzitter 

college 

kerkrent-

meester

H. de Mooij                           tel. 06-23976255 

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com

ouderling J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388

ouderling 

ledencontact

E. den Otter                                tel: 4022244 

van der Meerhof 27, 2221 LA Katwijk 

emdotter@xs4all.nl

ouderling 

kerkrent-

meester

N. van der Perk                           tel: 4022649 

Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg

ouderling 

kerkrent-

meester

H. Verhoog                                  tel. 4077780

Pr. Hendrikkade 147, 2224JT Katwijk

fam_verhoog@ziggo.nl

ouderling

C. Visser                                     tel: 4026468

Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk

ouderling

R. van Vreedendaal              tel: 06 53937414  

Vliet ZZ.26, 2231 GJ Rijnsburg

voorzitter   

diaconie,      

PR en werving

F. Spaink                               tel. 06 11194525 

Frans Halsstraat 10, 2231 BV Rijnsburg

diaken

M. Petitjean,                                tel: 4022089 

Commandeurslaan 12, 2223 BB Katwijk

penning-

meester

A. Onink                                     tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

diaken

C. Freke                                     tel: 7851905 

Patrijsstraat 10, 2225 PP Katwijk

diaken

L. Tjabringa                         tel: 06 34015564 

Johannes Vermeersingel 14 2231 BT Rijnsburg

Mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan scriba

Moderamen

Diaconie:  Raborek. NL 37 RABO 0331816504                                      

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente De Rank, Katwijk

Ouderlingen

Diakenen



 
 

 

 

Erediensten  

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur in de Aula van het Andreas College  

(lokatie Pieter Groen), 2221 SZ, telefoon 4024201.  

Ingang: Helmbergweg 10 (Rijnsoever Oost)  

• zingen uit Het Nieuwe Liedboek –Zingen en bidden in huis en kerk  

• gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 2004  

• ringleiding voor slechthorenden  

• beluisteren van de erediensten via de website:  

   http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/  

   onder de knop uitzendingen  
• kerk diensten volgen op www.kerkdienstgemist.nl Katwijk,  

  de Rank  

• gespreksgroepen  

Kerkenraad: de vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand 

in Overduin, Nachtegaallaan te Katwijk  

Financieel 

admini-

strateur

algemene 

financiële 

zaken

H. de Mooij,                          tel. 06-23976255       

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk 

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com                   

Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften: 

NL14INGB0004239929

t.n.v. Herv. Gemeente "De Rank", Katwijk 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de 

ouderling van dienst.

Vellen van 20 bonnen ter waarde van € 30,-              

Koster

opname   

audio CD 

eredienst

M. Zuijderduijn,                           tel. 4025519        

Zandbank 23, 2221 VZ Katwijk

Leden- 

administratie

cantor

organisten

predikanten Vacant

algemeen W. Spaink-Krijger,                 tel. 06 54334609

koffie E. van Duijvenbode-Hartog            tel. 4013766

bloemen N. van Delft-Nelisse,                     tel. 4012420

T. Sterk,                                     tel. 4073711

M. Jonker-van Beelen,                 tel  4072565

Werkgroep                  

zending en diakonaat

L. Visser                                     tel. 4026468

PR

Vervoersdienst

Roosters

C. van Delft,                                 tel. 4012420            

Asterstraat 11, 2223VG Katwijk                     

cvandelft@hetnet.nl

http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/

